
Slaet op den trommele 
In de Tachtigjarige oorlog werden er heel veel liedjes geschreven waarin gezongen werd 
over de strijd tussen de Geuzen en de Spanjaarden. Mensen konden niet lezen dus 
werden liedjes gebruikt om verhalen te vertellen. We noemen dit Geuzenliederen. Één 
van de eerste Geuzenliederen was “Slaet op den trommelen”. 
Het lied bestaat uit tien coupletten, maar wij zingen er drie. Het is een echt strijdlied, 
met veel trommels en stoer gezang. Het vertelt het verhaal van het eerst deel van de 
Tachtigjarige Oorlog, dat we ‘De Opstand’ noemen. Het was bedoeld om de mensen op 
te roepen om tegen de Spanjaard en met de Geuzen te vechten. 
 

Refrein: 
Slaet op den trommele van dirredomdeine 
Slaet op den trommele van dirredomdoes 
Slaet op den trommele van dirredomdeine 
Vive le geus, is nu de loes 
 

Slaat op de trommel, want Leve de 
Geuzen is nu de leus! 
Loes = leus of strijdkreet. 
De kreet “Vive les Gueux” of Leve 
de Geus, werd door de Geuzen 
gebruikt als strijdkreet. Inwoners 
die ze zagen schreeuwden het ook 
om ze aan te moedigen, of om te 
zeggen dat ze ook tegen de 
Spanjaarden waren. 
 

Vive le geus, wil christelick leven 
Vive le geus, houdt fraye moet 
Vive le geus, Godt hoed u voor sneven 
Vive le geus, edel christen bloet 
 

Een Geus hoort een goed christen 
(protestant) te zijn. 

Refrein 
 

 

‘t Onschuldich bloet dat ghy hebt verghoten 
‘t Onschuldich bloet roept over u wraeck 
‘t Onschuldich bloet heeft u niet verdrooten 
‘t Onschuldich bloet dat dronct ghy met den 
draeck 
 

De Spanjaarden vochten tegen de 
Geuzen. Iedere Geus die ze te 
pakken kregen werd gemarteld en 
vaak gruwelijk vermoord. Ook 
kwamen er veel onschuldige 
mensen om het leven. En de 
Geuzen namen daarop ook weer 
wraak. Het was voor hen de reden 
om te vechten tegen de Spaanse 
troepen. 

Refrein 
 

 

Oflaet in tijts noch Godts woort te krencken 
Oflaet in tijts u godtloos spel 
Oflaet in tijts, och, wilt u bedencken 
Oflaet in tijts, wees geen rebel! 
 

Omdat volgens de protestantse 
Geuzen alleen Gods woord 
belangrijk was, moest je daar naar 
leven. Anders was je een rebel 
tegen God. 

Refrein  
 


